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TKP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Mustafa Suphi yoldaş"ın 100. doğum yıldönümü toplantısında, TKP. MK adına yapılan konuşmanın ilk kısmı. 


Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri, uluslararası komünist ve işçi hareketi, halkın yiğit evladı Mustafa Suphi'yi doğumunun 100. yılında anıyorlar. Mustafa Suphi Türkiye Komünist partisinin kurucusu ilk başkanı büyük enternasyonalist, ateşli yurtsever, dünya komünist hireketinin önde gelen militanlarındandır. 


Mustafa Suphi 7 Subat 1883'te Giresun'da doğdu. 
Tüm politik yaşamı boyunca, halkının ulusal ve sosyal kurtuluşundan başka birşey düşünmeyen bu büyük devrimci,pârtimizin öteki 14 yöneticisiyle birlikte, Türk gerici burjuvazisinin canavarca plânıyla 28-29 Ocak 1921 gecesi öldürüldü, 


Türkiye Komünist Partisi ve işçi sınıfımız, Mustafa Suphi'nin 100, doğum yılını Karl Marks'ın doğumunun 
165. ve ölümünün 100, yıldönümünde kutluyorlar. Karl Marks, sosyalizmi bir ütopya olmaktan çıkardı, tarihsel ve dialektik materyalist felsefeyi, marksist ekonomik politiği ve bilimsel komünizmi kurdu. İşçi sınıfının devrimci teorisini kurdu. O, Engels'le birlikte, sosyalizmi işçi hareketiyle birlişterdi. İşçi sınıfının uluslararası bir - liğini ve ilk proleterya partisini kurdu. 


Lenin, Marksist öğreiyi tüm alanlarda, çözümleyi- ci katkılarla zenginleştirdi. Marksismi, kapitalizmin emperyalizm aşamasına yükseldiği çağda, yeni bir aşamaya yükseltti. Lenin, yeni tipten Lenin'ci partinin örgütsel ilkelerini temellendirdi, Büyük Oktobr sosyalist devriminin önderliğini yaptı. Sovyet Devletini kurdu ve sosyalizm kuruculuğunun teorik ve pratik temellerini attı. Başta, 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Sovyetler Birliği Komünist Partisi olmak üzere kardeş komünist partileri, Marksizm Leninizmi yaratıcılıkla geliştirdiler. Leninizm, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağının marksizmidir. 


Mustafa Suphi işte Marks, Engels ve Lenin öğretilerini Türkiye işçi sınıfınıa ilk tanıtanların, işçi sınıfını Marksizm, Leninizm ve proletarya erternasyonalizmi bayrağı altında birleştirenlerin örgütüdür. 


Mustafa Suphi kısa yaşamında eşine her zaman rastlanmayan zengin bir politik savaş deneyi elde etti. O'nun Marksizm, Leninizm konumlarına gelmesi sıradan bir rastlantının ürünü değildir. Mustafa Suphi'nin politik kişiliği- 
nin olgunlaşması, ülkenin o dönemdeki sosyal, ekonomik, 4 
politik gelişme süreçleriyle uluslararası durumdaki eşsiz girişimlerin yarattığı devrimci ortamla sıkı sıkıya bağlıdır. 


O, Osmanlı despotizmine, feodalizme ve sömürgeciliğe karşı devrimci, demokrat bir önder olarak savaşıma atıldı, Üstün yeteneği ve derin kültürüyle, O, 1908 burjup . va devriminin ve 1905 Rusya devriminin etkisi altında bir 

© halk devrimi olmadığını sezebildi. Jöntürk devriminin eleş tirisini, Çarlık Rusyasında savaş sürgünlüğü yıllarında tanıştığı bolşeviklerin devrimci deneyiyle ve Lenin' ci 


teoriyle birleştirdi. 


Bu dönemde yeni bir çağ açan büyük Oktober sosyalist devrimi utkuya ulaştı. Böylece, dünya biri sosyalist, öteki kapitalist iki kampa ayrıldı. Mustafa Suphi kendi ülkesinin geleceğini bu yeni dünyada görüyor. Mustafa Suphi halk adına konuşan, gerçekte ise aldatan, İttihak ve Terakki partisinin ve öteki partilerin halk düşmanı politikalarını amansızca eleştirdi. İşçi sınıfının ve emekçilerin kurtuluşu için devrimci teoriyle silahlanmış bir proleterya partisini zorunluğu üstüne görüşlerini belirtti. Mustafa Suphi, halkları birbirine boğazlatan emperyalst savaşların militarizmin iç yüzünü gördü ve insanlığa barışı, sosyalizmin getireceğini, tüm ülkelerin işçilerinin ve ezilen halkların enternasyonalist birliğiyle emperyalizmin yenileceği düşüncesine büyük bir inançlamsarıldı, Mustafa Suphi'nin bundan sonraki kısa yaşamı” Lenin'ci idelerin ve kurduğu Türkiye Komünist Partisi aracılığıyla işçi sınıfının utkusuna, halkının kurtuluşuna adanmıştır. O, tanık olduğu büyük Oktober sosyalist devrimin savunmasına silah elde katıldı, Ulusal kurtuluş savaşımızın utkusu için eşsiz görevler yerine getirdi. 
Mustafa Suphi, halkının mutlu geleceği uğruna atıldığı bu onurlu savaşta can verdi, Mustafa Suphi'nin kurduğu parti, O'nun açtığı bayrağı yere düşürmedi, daha da yükselt. 
ti, yükseltiyor. 


Mustafa Suphi'nin ülkemizde Marksizm Leninizm bayrağını yükselttiği günden bu yana, insanlığın yaşan ın- da köklü değişimler oldu. Bundan 50 yıl önce, Almanya'- da erk'i ele geçiren faşizmin kundakladığı 2.dünya savaşında, Sovyetler Birliği, Hitler'in savaş makinasını darma. 
dağın etti. Bir dizi ülkede halk demokrasileri utkuya ulaş tı. Sosyalizm bir dünya sistemi oldu. Eski sömürgeler bağımsızlıklarına kavuştular ve emperyalizmin sömürge sistemi tümüyle yıkıldı. Tarihsd insiyatif, merkezinde. 
başta Sovyetler Birliği olmak üzere,reel sosyalizmin yer aldığı, dünya devrimci sürecinin güçlerine geçti. 


Günümüzde reel sosyalizmi/ kapitalist ülkelerin işçi hareketi, ulusal kurtuluş hareketi, yeni yeni başarılar kazanıyor. Emperyalizmin bunalımı derinleşiyor. Mustafa Suphimin kendi ülkesinde de önemli değişimler oldu. Türkiye'de devrimci süreç eşitsiz ve çelişkili bir çizgide gelişti, Ulusal kurtuluş savaşından sonra giderek güçlenen iş birlikçi burjuvazi Türkiye'yi yeniden emperyalizme bağımlı bir ülke haline getirdi. Ne ki işçi sınıfı sayıca ve  nitelikçe büyüdü. Kapitalizmin bağımlı yapısı, küçük üretimin yaygınlığı ve derebeyliği artıklarının varlığı döneminde, burjuvazinin bir. bölümünün tekelleşmesi, bir" yandan gericilik eğilimlerini keskinleştirdi. Öte yandan anti emperyalist demokratik güçlerin tabanını genişletti. 
Burjuvazinin değişik diktatörlük biçimleri altında ezilen işçi sınıfı ve onun bağlaşıkları zengin bir savaşım deneyi 


kazandı, Sendikal hareket güçlendi. Gençliğin , kadınların savaşımı yığınsal boyutlar aldı. Mustafa Suphi'nin kurduğu parti gericiliğin aralıksız saldırıları altında şanlı bir savaş yolundan yürüdü. O, bugünde savaşıyor. 


Mustafa Suphi'nin uğrunca canını verdiği Marksizm Leninizm ülküleri yığınların arasında bir teviye yayılıyor ve yenilmez bir güç oluyor. 


Bugün insanlık iki karşıt eylemin arasında olağanüstü sertleşen bir savaşıma tanık oluyor. Bir yanda Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ülkelerin barışı koruma çizgisi, öte yanda Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin ve NATO başlarının sosyalist ülkelerle çatışma ve silahlanma çizgisi yer alıyor. 


Sosyalizmin güçlenmesi, insanlığın yaşamından savaşı kökten çıkarıp atmayı ilk kez olanaklı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin, 2.Dünya savaşından sonra 100'ü aşkın yerel savaşın neden olmasına karşın, sosyalizmin 35 yıldır bu yerel savaşların yayılmasını ve bir dünya savaşının kopmasını engelleyen etken oldu, 


Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ülkeler aralıksız olarak yumu şamayı perçinlemek, silahlanmayı durdur. 
mak ve silahsızlanmaya yönelmek, hakların egemenlik ve özgürlüklerini savunmak yolundan yürüyorlar. 


Varşova antlaşması ülkelerinin Prag deglerasyonu, gosyalist ülkelerin kollektif bir barış programıdır. O, nükleer silah savaş tehlikesini önlemenin gerçekçi yolunu gösteriyor. Sovyetler Birliği Komünist partisi gend sekreteri Juri Andropov yoldaş, Sovyetler Birliği Komünist partisini yapıcı barış önerilerini dile getiriyor. O, 

: şöyle diyor: Biz tüm dünya halkları arasında, tüm halkların karşılıklı yararına, bütün insanlığın esenliği için, geniş kapsamlı verimli dayatmalardan ve iç işlerine karışmadan uzak bir iş birliğinden yanayız. Sovyetler Birliği şimdiki ve gelecekteki kuşaklara huzurlu ve barışçı 
bir gelecek sağlamak için elinde olan he” sevi vapacak- 4 


tır. Politikamızın hedefi budur ve bundan vazgeçmeyece-Biz. 


Sovyetler Birliği'nin ve öteki sosyalist ülkelerin barış politikaları nesnel nedenlere dayanıyor. Her şeyden önce bu ülkelerde silahlanmadan çıkar sağlayacak hiç bir sosyal güç yoktur. Sosyalizmin düşmanlarının da belirttiği gibi, sosyalist ülkeleri, savunma amaçla şilahlanmaya zorlamak bu ülkelerin ekonomik gelişmeleriyle çelişiyor. Kaldı ki, sosyalist ülkelerin önünde belirsiz bunalımlarla yetinen umutsuz bir gelecek değil, onları adım adım komünizme, insanlığın en büyük ülküsüne götürecek bir yol uzanıyor. Onlar, bu geleceği güvence ıltına alacak yenilmez bir ekonomiye, politik ve askersel güce, engin bir potansiyele sahiptir, Umutlarla dolu sürekli gelişen, hergün daa ileriye giden bu toplum, ne- : den nükleer ölüme atılsın ? Sağduyulu herkes sosyaliz- 
© min barıştan ayrıl madığını görüyor. Buna karşın dünya o kapitalizmi tarihinin 2.Dünya savaşı sonrasındaki en de- o rin bunalımını yaşıyor. 


Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi, son 20 
yılda dünyanın bir çok bölgesinde konumlarını yitirdi. 
Emperyalist ülkeler arasında eşitsiz gelişme, onun iç çelişkilerini eleştirdi... 


Bu durum emperyalizmin en saldırgan çevrelerinde serüvenci eğilimleri körüklüyor. Ame ika Birleşik Devletleri emperyalist çevreleri silahlanmayı tırmandırma, yumuşamayı baltalama, sosyalist ülkelerin içişlerine karışma, öteki emperyalist ortaklarının işinde baskı uygulama, ulusal kurtuluş hareketini bastırma yoluyla, yitirdiği konumları yeniden elde etmeye dünyada egemen yaptmaya yelteniyor. 


Emperyalizmin özü değişmedi. O, yine savaşların, halklar arası düşmanlıkların kaynağıdır. 


Bugün insanlığın önünde Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminden kaynaklanan nükleer bir savaşı önlemekten, barışı savunmaktan daha önemli hiç bir şey 

5 


yoktur, Halklar bu gerçeği her geçen gün daha iyi kavrıyor. Tüm kapitalist ülkeleri eşi görülmedik yığınsal bir barış hareketi dalgası sarıyor. Bloksuz ülkeler emperyalit saldırganlığa karşı çıkıyor. Savaş, tüm barış güçlerinin, Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ülkelerle 'bağlaşıklığı temelinde önlenebilir. Mustafa Suphi, Osman- 
'lı imparatorluğunu paylaşmak isteyen emperyalist guruplardan birisinin, Alman emperyalizminin peşisıra Türkiye'yi savaşa sokan anayasacı monar şist burjuvaziye, militarist Enver Paşacı ortaklarına karşı savaştı. Türkiye tarihinin bu oluyı halkımızı bir oldu bittiyle kendi istemi dışında bir savaşa nasıl itildiğine acı bir örnektir. 
Bugün Türkiye, 1. Dünya savaşı öncesinde olduğu gibi, 

bu kez Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin dümen suyunda savaş tehlikesiyle karşı karşıyadır. 12 Eylül devirnesiyle gerici militarist generallerin erki ele geçirmesi, barış ve ilerleme güçlerinin baskı altına alınması ve bağımlı kapitalizmin derin bunalımı bu tehlikeyi daha- da lr Di Türkiye, ABD emperyalizminin saldırgan "bs vədi bölgedeki konumundan dolayı hem batı Avrupaly: hemde yakın doğuya yönelik ABD planları, NAT O üyesi Türkiye'yi her an savaşa sürükleyebilir. Topraklarımızdaki NATO ve Amerikan üsleri Avask casuslık uçakları ve nükleer depolar, bir roket savaşının ilk saatinde ülkemizin mezarlığa dönmesine yol açacaktır, Türkiye öte yandan yeni kurulan Amerikan merkez komutanlığı aracılığ ile 19 yakın doğu ülkesine karşı Amerikan çevik güçlerinin atlama tahtasına çevrilmek isteniyor. 


Dahası, Türk silahlı güçleri Amerikan çıkarları için Basra körfezi serüveninde bir saldırı gücü olarak hazırlanı- 


yor. 


Orta Doğu'da İsrail'le gerici Arap rejimleri ile Türkiye arasında dolaylı, ya da dolaysız bir askersel blok planı uygulanmaya çalışılıyor. Ege'de Türk-Yunan anlaşmazlığı Amerika Birleşik Dövletlerimin kışkırtma - sıyla, ülkemizdeki şovenistlerce körükleniyor. Kıbrıs"ta 


Türk ordusunun çekilmemesi, adayı tüm bölgeyi ateşe verecek bir gerginlik ocağı yapıyor. İnsan hakları üstüne iki yüzlü bir propaganda yürüten, Polaıya'nın iç işlerine kabaca karışan Reagan yönetimi, bu amaçlara ulaşmak için, Türkiye'deki gerici askersel rejimi destekliyor. 
Türkiye, ABD'den en fazla silahlanma kredisi alan ülkelerin arasında, ön sıralarda geliyor. F. Almanya cumhuriyeti tekelci çevreleri de Türkiye'yi silahlandırıyor. Gerici askersel rejim, Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla bağ - daşmayan bir dış politika izliyor. P 


Cunta, ABD ile ikili kölelik anlaşmaları savunma iş- birliği anlaşması yeniledi. NATO ve Amerikan askersel üslerini genişletme ve bunları çevik güçler için kullanma yolundaki ABD isteklerini onayladı. NATO'nun nükleer silahlanma planlarına evet dedi. Generaller, sosyalist ülkelerin yapıcı barış önerilerini suskunlukla geçiştiriyorlar, Türkiye, Balkanların nükleer silahlardan arındırması önerisine yanıt vermeyen tek ülkedir. Tüm bunlara kar şın cunta, Türkiye'nin ulusal kaynaklarını silahlanma harcamalarına daha da yöneltiyor, savaş tehlikesi reeldir. 
Hiç Kimse bu tehlikeyle sorumsuzca oynayamaz. Türkiye- nin, bir nükleer savaşta yok olmaktan kurtulması olanaklıdır. Dünyadaki güçler oranı, Türkiye'nin de barışın savunulması çabalarına büyük bir katkıda bulunması için elverişlidir..Sosyalist ülkelerin yapıcı barış önerilerine olumlu yanıt vermek, bu yolda somut adımlar atmak Tür- 
'kiye'nin geleceğini kurtarmak demektir. 


Bu amaca ancak, barış yanlısı geniş güçlerin birliği ye aktif eylemleriyle ulaşılır. Türkiye'nin emperyalist baskılar altında serüvenlere sürüklenmesini, nükleer bir savaşta yok olmasına, Orta Doğu halklarına karşı emperyalizmin vurucu gücü olmasını önlemek, tüm sosyal, ekonomik, politik, savaşımların odak noktasını oluşturuyor. 
Türkiye Komünist Partisi barış bavaşını, ulusal bağımsızlığı elde etmek, ülkemizi generallerin baskı rejiminden kurtarmak ve yerli yabancı tekellerin, emekçilerin yaşam 


koşullarına saldırısını geriletmek savaşımından ayırmıyor. 


Cuntanın emperyalizm yanlısı politikası, işçi sınıfının, emekçilerin, orta katmanların demokrasiye geçilmesi ve sosyal, ekonomik haklar istemleriyle uzlaşmaz bir çelişki içindedir. Ulusal çıkarları ayaklar altına alan ve hall düşmanı bir politika izleyen cunta, yığınların direnişinden korkuyor. O nedenle 1961 anayasasını yırtan, yeni anayasa 


ile ülkede bir militarist polis devleti kuran cunta, ilerici güçlere karşı saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Tüm bu baskılara karşın, ülkemizde Amerikan çevik güçlerine, savaş tehlikesine karşı çıkan güçlerin tabanı gelişiyor. 
Tutuklamalara, işkencelere karşı tepki artıyor. Genel af sendikal özgürlük, örgütlenme, basın özgürlüğü gibi istemler yaygınlaşıyor. Cuntanın izlediği 24 Ocak'cı, ocak söndüren politakaya karşı toplumun geniş kesimlerinin hoşnutsuzluğu artıyor. Bu tepkile karşısında cunta, dış politikada çok yönlülük,iç politikada demokrasiye geçiş, ekonomik politikada 24 Ocak kararlarını düzeltme sözleriyle yığınları yatıştırmaya çalışıyor. Oysa, cuntanın politikasında hiçbir gerçek değişiklik yoktur. Generallerin baskılarına, geniş barış, demokrasi ve ilerleme güçlerinin birliğini önleme çabaları eşlik ediyor. TKP Türkiye- yi savaş tehlikesinden korumak, emekçilerin sosyal, ekonomik haklarını elde etmek, demokrasiye gerçek bir geçiş halktan yana bir demokrasi için, tüm ulusal demokratik güçlerin tek cephesinin kurulması ödevini başa alıyor. Komünistler, sol güçler, Atatürkçü'ler ulusal islam hareketi, Kürt ulusal hareketi zaman yitirmeden iç gericiliğin ülkeyi savaş uçurumuna yuvarlamasının önüne geçmek için birleşmeli ve savaşmalıdırlar. Biz komünistler, bu gün için kaygı duyuyoruz. Biz bugün, barbarca baskı-” lar altındayken bile soğukkanlılığımızı yitirmiyor, derin bir sorumluluk duygusu ile konuşuyoruz. Güçleri dağıtmayalım, hepbirlikte barışın savunulması için eyleme geçelim. 


Demokrasi isteyen, iş,ekmek ve toprak isteyen barış hareketine! Gençliğe aydınlık bir gelecek için, ka- 


dınların eşit haklarını yaşama geçirmek için, öğretmenle- * rin memurların, teknik elemanların hakları için barış hareketine! Yığınsal halk hareketinin tüm kolları, sendika, kooperatif, gençlik, kadın hareketi kendi özgüç amaçlarını barışın korunması amaçıyla birleştirdikleri gün, tüm yurtsever demokratik örgüt ve partiler yığın hareketi için de, cunlanın seçim kampanyasından, baskı altındaki basına kadar heryerde bu amaçla çalıştıkları gün, ABD emperyalizminin kolunu bükmek zor olmayacaktır. Bu savaşım ülkemizde demokrasinin, ulusal bağımsızlığın ve ekonomik bunalımdan çıkışın yolunu açacaktır. 


"KAN KAN" 11.2.1983 


Cunta zorbalık, baskı, süngü, kan akıtma yoluyla erke geldi. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin egemenliğini böyle payandaladı. Amerikan emperyalizmini, NATO" nun Türkiye'de ki konumlarını böyle destekledi. Militarizmin temel işlevi bugün Türkiye'de içerde, ilerici güçleri, örgütleri baskı altında tutmak, dışarda yayılmacı emperyalist çevrelere maşa,balyoz olmak. Evren paşa biri Ankara' da öteki doğuda Eleşkirt'te peşpeşe iki konuşma yaptı. Ele aldığı konularda biri kan, öteki sağlıktı. 
Önce, halktan büyük özveri ve de kan, çok kan istedi. 
"yılda Altıyüzbin şişe kan gerek" dedi. "Kan yetmiyor" dedi. "Bu olmazsa durum felâkettir" dedi. "Bağış, bağış" dedi, 


Evren halktan kimin için kan istiyor ? 


Gerici egemen çevreler,- militarizmin başını çeken- ler, 30 yıldır Yediyüzbin kişilik bir orduyu NAT O" komutasına vermişlerdi. Bu kadar er ve subayın kanı, canı yerli-yabancı canavar sömürütüler için. Halk hiç kuşkusuz kendisinin malını, canın, ulusal çıkarlarını, ulusal onur ve barışı en başta barışı savunan bir orduya kanını seve seve verir. Ulusal kurtuluş savaşımında halkımız bunu yaptı. Emperyalist salgıncılara karşı oluk oluk kan döktü. Sakarya'da günlerce kan aktı. Ne ki, halkımız bunu unutmadığı gibi Kore"de Amerikan emperyalizmi hesabına onbinlerce Mehmetciğin akıtılan kanlarını da unutmadı, unutmuyor. Bugür ki cuntacı paşalarda o Kore kasaplığına gittilerdi, böyleyken paşalar hep kan, kan diyor. 
Gelelim Evren"in, hem Ankara"da, hemde doğu manevraları sırasında üzerine basa basa durduğu öteki konuya. 
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Paşa, "bozuk gıda maddeleri üretenleri bana haber verin" dedi. Bozuk ilaçlar çıkaranlardan yakındı. Halkın sofrasından eti, zeytin yağı en zorunlu besin maddelerini yok eden, kaldıranlar kimlerdir. Halkın sofrasına, NATO toplarını, tanklarını Anadolu tarlalarına Amerikan uçak alanlarını koyanlar yerleştirenlerdir. Cunta, kimi besliyor? Amerikan, Batı Alman, İngiliz ve öteki savaş endüstrisi tekellerini. Ve de ölüm, savaş krallarına silâh alış verişlerinde aracılık eden kimi paşalardır. 


24 Ocak kararlarıyla milletin sofrasını topa tutan, 
yağma edenlerdir. Kasırga karaborsacılarıdır. Paşann konuşmasını veren gazeteler yine aynı gün manşetlerine şunları attılar. " Vatantlaş yiyecek ve giyeceğinden biraz daha kıstı," Bozuk besin malları sahte ilaçlar çıkaranlara gelince, hepsi de göz önünde, paşaların gözbebeği Holdingciler. Koç, Unilever, Yaşar, Eczacıbaşı ilaçlar yiyecekler bu holdingcilerin tekelinde. Yerli ve yabancı ilaç fabrikalarının şoğu İstanbul'da Zincirlikuyu'da toplanmıştır. Paşa nerede arıyor bunları ? Adreslerinimi bilmiyor, yoksa bunlara karşı gücümü yok ? Milletin üstüne tankları sürüyor, kan da döküyor cunta kurduğu sıkıyönetim mahkemeleri kararlarıyla cunta cayır cayır adam asıyor. 


Ne ki tek bir vurguncu holdingcinin kılma dokunmuyor dokunamıyor. 


Somut durum böylesine. Evren'ler olsun diyorlar, kan-kan istiyorlar. 


11 


YORUM: 
SARIKAMIŞ ÇÖLLERİ 12.2.1983 


General Evren bugüne bugün devletin başı, ordunun başı, cuntanın başıdır. Bukadar baş üst üste yığılınca kafasında herşey karışmış oluyor. Dili daha çözülüyor, unutkan oluyor. Ve de tarihten hiç ders almadığı ya da hiç tarih okumadığı ortaya çıkıyor. 


Kütüğe kafa kâğıdına göre, 1918 doğumludur. Kuşkusuz beşikte ana kucağında iken ne bilecekti o günlerde neler olduğunu, Türkiye'de ve dünyada, Ne ki Harbiye- de, yüksek savaş okularıranda 1, Dünya savaşı tarihini paşa tersinden okumuş. Paşa bugünlerde doğuda, Sovyet sınırlarına yakın bölgede, Kurtcebe-Noyan manevralarını izliyor. Bir yandan da konuşuyor. Paşa diyor: "o zaman düşmana değil, kışa yenildik. O zamanki birliklerimiz şimdiki gibi donatılmış olsalardı muhakkakki Sarıkamış'ta yenilmezdik." diyor. " Kışa hazırlıklı degildik" diyor. Kara kışa, sert ayazlara bu generale yenilgilerini yükleyenler arasında Evren hiç te başa güreşemez. Napol'yonun yanında Evren kedi bile sayılamaz. 
O da General Maroz'dan ,karakıştan yakınmadı mı ? 
Hitler, onun generalleri de öyle. Paşa bırak bu dipsiz lâfları! Kış iki taraf içinde kıştır. Enverler o zaman Osmanlı İmparatorluğunu emperyalist guruplardan alma: nin yanında kanlı, korkunç bir savaşa sürdüler. Çatışan emperyalist devletler bu imparatorluğu aralarında üleşmek için birbirlerine girdilerdi. Enverler Almanların Kaiserin 42'lik şişman Bertalarına bel bağladılardı. 
Akillarınca imparatorluğu böyle kurtaracaklardı, Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İmparatorluk battı, Enverler"de kaçtı. Bugüne bakalım. İşbirlikçi tekelci burjuvazi, militarist çevreler, Amerika'nın, NATO' nun 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nükleer roketlerine Anadolu topraklarında bu yayılmacı emperyalistlere verdikleri üstlere bel bağlıyor. Bu emperyalistlerden durmadan borçlanıp aldıkları silahlara umut bağlıyorlar. Enverler kızılelma düşü peşinde koştular ve de Galiçya'dan taa Arabistan çöllerine kadar Mehmetçiklörin karlarını akıttılar. Mehmetçikleri Sarıkamış çöllerinde kırdırdılar. Q zaman ordudan kaçanların ki, bunların sayıları yüzbinleri aşıyordu. Söyledikleri bir destan vardı: 


"Hasan Kalesinde çadırlar kurduk. 
Kimler için Sarıkamış çöllerinde kırıldık. " 


Halkımız bu acı türküleri unutmamıştır. Cuntacı paşalar tarih nedir bilmiyorlarsa, halk unutmuyor. Sonra Evren Paşa dünle bugünü birbirinden ayıramıyorsu. 


nuz. Çılgın Reaganların koparmak için tepindikleri nükleer bir savaş öyle Sarıkamış'a, 1. Dünya savaşlarına hiç benzemiyecektir. Türkiye böylesi bir savaşa kaç saniye dayanır. Görülüyor zahir cuntacı paşalar ne tarih ne hesap biliyorlar. Evren'ler ne Türkiye'yi, ne 40 Milyon insanı hiç birşeyi düşünmüyorlar. Evren'ler! Sarıkamış'ta Mehmetçiklerin mezarlarını eşelemeyin, Daha dün Washington'da imzaladığınız yeni kölelik ve Türkiye" yi el için ateşlere yakacak anlaşmaları yiğitseniz halka açıklayın! 
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11.2.1983 
Haber Bülteni 


Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Peter Miladenov"un çağrılısı olarak Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen görüşmelerini sürdürüyor. Türkmen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Miladenov, Başbakan Alipov ve Devlet Konseyi Başkanı T. Jivkov ile birer görüşme yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerle ö nemli uluslararası sorunlar ve bölgemizle ilgili ivedi konular üzerinde duruldu. İlter Türkmen onuruna verilen yemekte, Bul garistan Dışişleri Bakanı Miledenov, Balkanların nükleer silahlardan arındırılmış bölge durumuna getirilmesinin olanaklı olduğunu vurguladı, Miledenov, Balkan halklarının silahlanma yarışı karşısında kayıtsız kalmayacaklarını söyledi. Miledenov ayrıca, Devlet Başkanı T.Jivkov'un Balkanların nükleer silahlardan arındırılması için ne gibi pratik adımlar atılabileceğini görüşmek istediğini bildirdi. Bulgar Dışişleri Bakanı özellikle bugünkü gergin uluslararası durumda, Balkanların nükleer silahsız bölge durumuna getirilmesine Bulgar Hükümetinin büyük önem verdiğini kaydederek, bunun bölge güvenliği ve dünya barışı açısından ivedi bir sorun olduğunu söyledi. 


Dışişleri Bakanı İlter Türkmen buna karşılık yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de bölgede barışın korunmasına büyük önem verdiğini söylemekle yetindi. Bilindiği gibi Bulgaristan hükümeti, NATO ile Varşova antlaşması üyesi ülkeler arasında nükleer silahsız bölge oluşturulması yönünde İsveç Hükümetinin önerisine olumlu yanıt vermiş, bu konuda yapılacak görüşmelere katılmaya hazır olduğunu bildirmişti, Cunta Hükümeti bu öneriye de yanıt vermiş değil. Bulgar BTA ajansının bildirdiği üzere Türkmen'in görüşmeleri cuma günüde sürecek. 
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Avrupa Parlementosu, Türkiye Hükümeti tarafından geri verilmesi istenen siyasi mülteciler hakkında karar verecek. Avrupa hükümetlerini çok dikkatli olmaya çağıran bu kararı oybirliği ile onayladı. İvedilikle ele alınıp kabul edilen kararda, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin dosyalarının titizlikle incelenmesi, ve politik nedenlerden dolayı geri istenenlerin geri verilmemesi üzerinde duruluyor. Ortak Pazar üyesi ülkelerden bu biçimde iade edilen kişiler hakkında Türkiye'de bir soruşturma yürütülmemesi için gereken güvenceleri ve önlemleri de almaları gerektiği vurgulanıyor. Kararda, Türkiye yönetiminin, politik görüşlerinden dolayı kişileri tutuklayıp, ağır cezalara çarptırdığı belirtiliyor. Böylesi bir uygulamanın kabul edilmeyeceği kaydediliyor. Avrupa Parlamentosunun kararında, -her iade ettiğiniz kişinin Türkiye' ye dönüşünde ne duruma düşeceğini iyi bir şekilde düşünmek zorundasınız- deniyor. Öte yandan İsviçre Adalet Bakanının verdiği bilgilere göre, bu ülkede politik sığınma hakkı isteyenlerin sayısında 1982 yılı içinde % 68 oranında bir artış oldu. Politik sığınma hakkı isteyen 75 ülkede, 
7135 kişi arasında Türkler, 1341 kişiyle başta geliyor. 


Milli Güvenlik Konseyi, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt yasa tasarısı ile sendikalar yasası taslağını görüşlerini almak gerekçesiyle bazı kuruluşlara gönderdi. 
Sözkonusu yasa tasarılarının yürürlüğe girmesi halinde, emekçilerin grev hakkı ve sendikal örgütlenme özgürlüğü büyük ölçülerde ortadan kaldırılacak. 


Nitekim toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasa tasarısına göre, örneğin su, elektrik, havggazı, kömür, gaz petrol sondajlarında üretim ve dağıtım işlerinde, banka hizmetlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen temizlik işlerinde, şehir için deniz-kara ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev yapılamayacak, Ayrıca bakanlar kurulu grevleri 60 gün süre ile erteleyebilecek. Sendikalar yasası tasarısında ise, partilerin yönetim organlarında görev alan sendika ve konfederasyon üyelerinin bu görevi- ne son verilmesi öngörülüyor. Sendika ve konfederasyon 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üst kurumlarında görev alabilmek için on yıl çalışmış olma koşulu getiriliyor. Söz konusu tasarılar konusunda ilk görüşünü acıklayan Türk-İş yürütme kurülu, öngörülen düzenlemelerden bazılarının kaygıyla karşılandığını belirtti. Öte yandan Türk-İş eski başkanı ve Türk Gıda İş Genel Başkanı Denizcier ise yaptığı açıklamada, enflasyo- nun sürmesi üzerinde durdu. Ve "ülkemizde enflasyon, ücretlerin alım gücünü eritmiştir" şeklinde konuştu, Denizcier, Yüksek Hakem Kurulunun (YHK) toplu sözleşmeler için % 25 oranında ücret zammı yürürlüğe koyması konusunda da, "halbuki fiat artışları 9» 32,7 oranında olmuştur" dedi. 

Petrol kanununda değişiklik yapan yasa tasarısı danışma meclisi genel kurulunda kabul edildi. Bu tasarı özel ve yabancı şirketlere yeni kâr olanakları sağlıyor. 
Tasarıda, petrol aramak için başvuracak şirketlere, petrol boru hattı ve rafineri kurma hakkı verilmesi ve birçok kolaylıklar sağlaması öngörülüyor. 


1 Ocak 1984 ten itibaren geçerli sayılacak olan tasarının yürürlüğe girmesi halinde, petrol hakkı sahipleri ihracattan elde ettikleri kârları yurt dışında tutabilecekler ve petrol arama işlerinde her türlü kolaylıktan yararlanabilecekler. Petrol arama ve işleme faaliyetlerinde bulunmak isteyen özel ve yabancı şirketlere önemli vergi muafiyeti uygulanacak, Danışma meclisi genel kurulunda kabul edilen tasarı, daha sonra Milli Güvenlik Konseyi'ne gidecek. Tasarının aynen kanunlaşması ile ülkenin önemli yer. 
altı zenginliklerinden petrol, özel ve yabancı şirketlerin yararına geniş ölçüde açılmış olacak. 


Maliye Bakanı Adnan B. Kafaoğlu kısa adı IMF olan uluslararası para fonunun geçici. kurul toplantısına katılmak üzere Washington'a gitti. 24 Ocak kararlarını dayatan emperyalist sermaye kuruluşu,IMF'nin toplantısına katılan cuntanın maliye bakanı, ayrıca değişik ticari bankaların müdürleriyle de görüşmelerde bulundu. A.B. Kafaoğlu yaptığı konuşmada; hükümetin 1983 yılı içinde, % 4,8 lik ulusal gelir artışı sağlamayı planladığını, fiatlardaki artış hızını ise % 20 oranında tutmayı amaçladığını ileri sürdü. 
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Kafaoğlu, ülkeyi emperyalist sermaye kuruluşlarına daha sıkı bağlamak için kısa vadeli krediler yerine uzun vadeli krediler istediklerini, bununda ticari banka müdür. 
lerince kabul edildiğini söyledi, Kafaoğlu, "böylece Türkiye'nin sanayi ve öteki ihraç mallarının finansmanını sağlayacak, kredileri bulma ümidi belirmiştir" dedi. 


Oysa Maliye Bakanı Kafaoğlu, IMF toplantısı için Washington'a gitmeden önce, uluslararası para fonundan yeni krediler isteyeceklerini söylemişti. Bu sözlerine karşın daha uzun vadeli krediler isteyen maliye bakanı, yine Washington'a hareket etmeden önce verdiği demez- te; IMF toplantısında yeni bir Standway antlaşmasını söz konusu etmeyeceğini de söylemişti. Ancak, Kafaoğlu Washington'daki basın toplantısında, Türkiye'nin, süresi haziran ayında bitecek olan Standway antlaşmasını uzatma kararında olduğunu, uluslararası banka yöneticilerine bildirdiğini açıkladı. "Biz yeni bir Standway antlaşması istiyoruz" şeklinde konuştu. 


Mamak Askeri ve Tutukevi'nden idama mahkım edilç miş olan faşist İs Armağan ile Mustafa Pehlivanoğlu'nu kaçıran yüzbaşı Hasın Mesçioğlu gözaltına alındığı ve tutuklandığı süre gözönünde alınarak serbest bırakıldı. Aynı davada kaçırma işlemine yardımcı oldukları gerekçesiyle tutuklu bulunan ikisi avukat yedi sanık hakkında da beraat kararı verildi, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı askeri mahkemesinde dün yapılan son duruşmada açıklanan karara göre, Mescioğlu ve iki er toplam 16, 5(onaltıbuçuk yıl) hapis cezasına çarptırıldılar. Ordudan atılan ve üçbuçuk yıla mahkum edilen Mescioğlunun daha önce hapiste kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar verildi. Kaçırma ya yardımcı dört sanık ise, iki buçuk yıla mahkum oldu - lar. 


Almanya Sosyalist Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Konseyi Başkanı Erich Honecker'in, F. Almanya Başbakanı Helmuth Kohl'a bir mektup göndererek, İsveç Hükümetinin Avrupa'da nükleer silah bulundurulmayan böl geler oluşturulması yönündeki önerisini, Bonn Hükümeti- 


nin de olumlu yanıt vermeye çağırması dünya çapında geniş yankılarla karşılanıyor. Bu mektubunda Henecker, “Alman Demokratik Cumhuriyetinin sözkonusu İsveç önerisine olumlu yanıt verdiğini ve tüm ülke topraklarını böylesi bir bölge halinde tutmaya hazır olduğunu resmen bildirdiğini anımsatıyor. F. Almanyanın da bu yönde bir karar alması- nın çok büyük bir önem taşıyacağını belirtiyor. 

Sovyet TASS ajansı, Honecker"in F. Başbakan Kohl'a gönderdiği mektuptan parçalar aktararak, sosyalist Alman devletinin bu girişiminin güncelliği üzerinde duruyor, TASS ajansı, NATO ile Varşova anlaşması ülke sınırlarının kesiştiği bölgenin iki tarafında da nükleer silahsız bölge oluşturulmasının, dünya halklarının istemine ve dünya barışının korunmasına uygun düşeceğini vurguluyor ve Sovyetler Birliğinin de İsveç Hükümetinin önerisini desteklediğini yeniden duyuruyor. İsveç başbakanı Olaf Palme, Finlanlandiya'da yaptığı bir konuşmada nükleer silaha sa.- hip olsun veya olmasın, hangi toplumsal düzene sahip olursa olsun, tüm ülkelerin atomsuz bölge oluşturulması 


önerisini desteklemesi gerektiğini söyledi. Palme, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin , öteki sosyalist ülkele-" rin verdikleri olumlu yanıtı örnek bir tutum olarak değer 


F.Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung, Batı Berlinde yayınlanan Tagesspiegel ve Wiessbadenener Kurier gazeteleri DPA ajansı A. Press ve daha birçok ba - sın ve yayın organları Bonn Hükümetinin de İsveç'in önerisine olumlu yanıt vermesinin çok büyük bir önem taşıyacağını belirtiyor. Honecker'in Federal Başbakan Kohl'a muktubunun dikkate alınmasının gereği üzerinde duruyorlar. 


Reagan yönetimi 1984 bütçe tasarısında yeni kimyasal silahlar üretimi için toplam 963 Miyon dolarlık bir ödenek ayrılmasını öngörüyor. Kongrenin onayına sunulan bütçe tasarısında ayrıca şimdiye kadar Birleşik Amerika- da üretilmekte olan kırktan fazla zehirli gaz bombasının geliştirilmesi içinde yaklaşık 160 Milyon dolar ayrılmış bulunuyor. Reagan yönetiminin kimyasal savaş hazırlıkla- 

18 


i 
İri yönündeki bu girişimlerini ve 1984 yılı bütçesinde bu iamaçla yaklaşık bir Milyar dolar harcama öngörülne sini 


Cumhuriyetçi Parti senatörlerinden ...... çılgınlık (olarak değerlendirdi. Reuter ajansına bu konuda bir açıklama yapan senatör şöyle dedi: "Birleşik Ameri- 


ka'nın şimdiye kadar üretip depoladığı kimyasal ve biyolojik silahlar, dünyamızda tüm canlı varlıkları toptan yok edecek miktardadır. Durum böyle iken ve bu tür silahların yok edilmesi yönünde somut öneriler ve kararlar varken, Reagan yönetiminin yeni kimyasal silah tipleri üretme girişimleri çılgınlıktan başka birşey değildir. Amerikan kongresi böyle bir çılgınlığı evet dememelidir. 


Birleşik Amerika, Güney Kore'ye de 40,000 kişilik askersel güç yerleştirmeyi planlıyor, Bu konudaki bir anlaşmanın Amerikan Dışişleri Bakanının birkaçgün önce Seul"e yaptığı ziyaret sırasında imzalandığı bildiriliyor. Tokyo'da yayınlanan Aktajı gazetesinin haberine göre Shulz ile Güney Kore diktatörü arasında Seul'de yapılan görüşmelerde ayrıca Reagan yönetimimin güney Kore ordusunun modernizasyonu ve yeni silahlarla donatılması için askersel yardımı artırmak programını ele alıyor, Birleşik Amerika, askersel yardım karşılığında Kore'yi bu bölgede tam bir askersel üs haline getirmeyi amaçlıyor. Hatırlanacağı üzere, Reggan yönetiminin 1983 yılı için hazırladığı dış ğardımlar programında Güney Korede- ki diktatörlük rejimi en çok Amerikan askersel yardımı alan on ülke arasında ilk sıralarda yer aliya. 


Yunanistan başkanı Andreas Papandreu, partisinin parlamento gurubu toplantısında yaptığı bir konuşmada Yunanistan'daki Amerikan askersel üslerinin varlığının ulusal çıkarları ve Yunânistanın güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Askersel üslerle ilgili imzalanmış bulunan ve yakında süresi dolacak olan Yunan- Amerikan anlaşması ulusal çıkarlarımıza değil, herşeyden önce Birleşik Amerika'nın çıkarlarına ve onun stratejik amaçlarına hizmet etmektedir" diyen Papandreu böyle bir anlaşmanın yenilenmesine izin vermiyeceklerini belirtti, Amerikayla 
bu konuda yapılacak görüşmelerde Yunanistan Hükümeti- 11 


nin her şeyden önce ulusal çıkarlara uygun ve ülkenin güvenliği doğrultusunda bir tutum izleyeceğini belirtan Yunan Başbakanı, ülke topraklarındaki Amerikan askersel üslerinin belli bir dönem içinde kapatılmasından yana oldukları görüşünü yineledi. 


Şili'deki faşist Pinochet cuntasının dışişleri bakanı Rene Galdanez'in görevinden istifa ettiği açıklandı. 
Askersel faşist cuntanın başı general Pinoche, dışişleri bakanı Galdanez istifasanı kabul etti, Şili'nin başkenti Santiago'dan gelen haberlere göre, cunta kabinesi içinde başgösteren koltuk kavgaları nedeni ile önümü zdeki günlerde bir kaç bakanın daha istifası bekleniyor. 
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